Ik rouw van jou

Dat ik je nooit meer
niet en nergens

dat je voorgoed
ver weg
voorbij

dat je ontbreekt in al mijn dagen
maar toch zo voelbaar nog
dichtbij

dat ik je draag
en dat ik doorga
dat ik je hopeloos onthou

dat ik je mis
en meer dan gister
nog steeds zo heel veel van je rouw

dat ik je drink
dat ik je adem
dat ik je huil
dat ik je lach

dat ik je denk
tot aan de hemel

elke avond
elke dag

en dat de liefde,
ach, de liefde
die ik mijn pijn
zo toevertrouw

je steeds opnieuw
weer zeggen wil

dat ik zo zielsveel
van je rouw
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